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BERICHTEN VANUIT PAROCHIE H. ANTONIUS ABT
Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Middelaar, Mook, Molenhoek

Woord van de pastoor 

Plaatjes kijken.
25 januari is de ‘Zondag van het woord van God’?

Katholieken zijn van oudsher niet zo’n bijbellezers. Je hoort soms ‘dat is meer 
iets voor protestanten’. Wij hebben schilderijen en glas-in-loodramen, waarin 
Bijbelverhalen uitgebeeld worden. ‘De bijbel voor de armen’ werden die 
kunstwerken vroeger ook wel genoemd. Dat was in een tijd waarin veel 
mensen niet konden lezen.

In onze tijd is plaatjes kijken ook weer belangrijk geworden. Maar dan op 
mobiele telefoons en tablets. Toch is het belangrijk om te lezen, om woorden 
tot je door te laten dringen. Zeker als die woorden van God komen. Daarom 
is een aantal jaren geleden door paus Franciscus een ‘Zondag van het woord 
van God’ in het leven geroepen. Dit jaar is dat op zondag 25 januari. Op die 
dag mogen we extra stilstaan bij de verhalen in de Bijbel.

In elke eucharistieviering worden er stukjes uit de Heilige Schrift 
voorgelezen. Maar horen we ook echt wat er gelezen wordt? Snappen we 
wat er staat? Realiseren we ons dat die kleine stukjes tekst die we op 
zondag horen onderdeel zijn van een veel groter verhaal? Het is zeer de 
moeite waard om daar eens over na te denken. Ook voor katholieken. 
Daarom die ‘Zondag van het woord van God’! Pak eens bijbel uit de kast en 
lees erin. Of kom op zondag naar de kerk, dan lezen we er samen in.

Pastoor Theo Miedema
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Bijbelcursus ‘Van kaft tot kaft’ in Milsbeek
Samen met een 6  à 7-tal parochianen lezen we iedere 14 dagen op 
donderdagavond een stuk uit de Bijbel. We komen dan om 19:15 u. bij elkaar 
in de Huiskamer in Milsbeek (Plateel 28). We zijn nu bezig met het boek 
Spreuken.
De volgende bijeenkomst is op donderdag 29 januari.
Op donderdag 12 februari zullen we spreken over het boek Prediker.

Van harte uitgenodigd.
Pastoor Theo Miedema

Opbrengst Adventsactie 2025
Afgelopen december vroeg Adventsactie aandacht voor kwetsbare kinderen 
en hun moeders in ontwikkelingslanden. Dankzij lokale projecten krijgen 
kinderen in Kameroen, Nicaragua en India toegang tot onderwijs, medische 
zorg en gezonde voeding.
In onze parochie kon u hieraan bijdragen door geld te deponeren in de 
tonnen in de kerken en/of een bijdrage over te maken naar de gezamenlijke 
rekening.
De opbrengst hiervan is:
Ven-Zelderheide €      0,00
Ottersum €      0,00
Milsbeek €  104,35
Middelaar €    73,95
Mook €  103,00
Molenhoek €  106,00
Gezamenlijke rek. €  100,00

-------------
Totaal: €  487,30

Hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen.
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De H. Antonius Abt-fusieparochie rolt rode 
loper uit voor Actie Kerkbalans

De H. Antonius Abt-fusieparochie rolt vanaf 
zondag 25 januari 2026 om 09:30 uur de rode 
loper uit voor de deur van de Antonius Abt 
kerk in Mook. Daarna zullen we bij 
gelegenheid bij de andere kerklocaties ook de 
rode loper uitleggen. 
Zo rolt de kerk letterlijk de Actie Kerkbalans uit. Actie Kerkbalans is 
een grote actie om de financiële bijdrages op te halen voor de kerk. 
Dankzij Actie Kerkbalans kunnen kerken functioneren en kunnen zij 
hun maatschappelijke functie blijven vervullen.

Waarde van de kerk
Door de rode loper uit te rollen, vraagt onze fusieparochie aandacht voor het 
belang van de kerk. Leden omschrijven de waarde van de kerk als volgt: ‘In 
de kerk kom ik tot rust in de hectiek van alle dag’ of ‘Ik kan er praten over 
wat me bezighoudt en mijn zorgen uiten’. Ook de maatschappelijke functie 
van de kerk is van grote betekenis. Met verschillende activiteiten maakt de 
kerk zich sterk voor mensen in de samenleving die steun nodig hebben. Een 
vrijwilliger : “Ik rol de rode loper uit voor Kerkbalans omdat onze vrijwilligers 
zich inzetten in onze dorpen voor kerk, buurt en maatschappij. Als kerk je 
samenleving dienen, dat vind ik heel waardevol.”

Vandaag voor de kerk van morgen
De slogan van de Actie Kerkbalans is ‘Geef vandaag voor de kerk van 
morgen’, want kerken willen ook voor de generaties die komen van betekenis 
zijn! Wanneer parochianen vandaag geven, kan de kerk blijven doen waar ze 
al eeuwenlang voor staat: omzien naar elkaar. 
Een aantal van onze jongste leden gaan als eerste over de rode loper, want 
zij zijn de kerk van morgen! En: de oudste parochiaan zal gaan vertellen 
waarom zij al een leven lang geeft voor de kerk. 

Actie Kerkbalans
Actie Kerkbalans is een landelijke campagne en initiatief van de Rooms-
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Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, de Evangelische 
Broedergemeente en de Oud-Katholieke Kerk. Met meer dan 2.000 
deelnemende kerken is het de grootste fondsenwervende actie in Nederland. 
Parochies en gemeenten hebben de financiële bijdrage van hun leden nodig 
om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de 
samenleving. De actieperiode loopt circa 1 maand van 25 januari tot aan met 
het begin van de Vastentijd.

Lees meer over Actie Kerkbalans op www.kerkbalans.nl. 

Over het nieuwe rooster in 2026
• Per 1 januari is het nieuwe rooster ingegaan in de fusieparochie H. 

Antonius Abt. Het zal ongetwijfeld nog wennen zijn. U moet het 
parochieblaadje bij de hand hebben of op de website kijken wanneer en waar 
er een H. Mis is.
Ik kan nog niet veel zeggen hoe het nieuwe rooster valt bij de mensen 
vanwege de hevige sneeuw en winterse omstandigheden aan het begin van 
dit nieuwe jaar. 

• De parochieblaadjes worden in Molenhoek en Middelaar niet meer 
aan huis bezorgd. We bedanken de bezorgers die vele jaren bij de 
parochianen thuis het blaadje hebben bezorgd. Nu zijn de blaadjes te vinden 
op centrale plekken: 
Molenhoek: in de kerk, in de Wieken, bij de Spar en bij het LOP.
Middelaar: in het MFC De Koppel, in de kerk van Middelaar, de twee 
kapellen van Middelaar/Plasmolen.

• In februari zijn er Carnavalsvieringen in vier locaties van onze 
fusieparochie. In het weekend van 31 januari / 1 februari betekent dat dat er 
een extra dienst is ingeroosterd om 9.30 uur. Met priester-collega’s proberen 
we die extra dienst op te vangen. We moeten dan beroep doen op oud-
pastoors uit de regio of zelfs vanuit Roermond.

Pastoor Theo Miedema
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Gildemissen Mook en Middelaar 

In de maand januari hebben de 
Gilden van Mook en Middelaar hun 
patroonsfeest gevierd.
Op 17 januari is de feestdag van de 
H. Antonius Abt (patroon van het 
Gilde en de parochiekerk uit Mook;
Op 20 januari is de feestdag van de 
H. Sebastianus (patroon van het 
Gilde in Middelaar)

preuk: 
'Sint-Antoon en Sint-Sebastiaan (20 jan.),
komen met 't hardste van de winter aan'S

De vieringen van beide Gilden waren in het weekend van 17-18 Januari
op zondag 9:30 uur in de eigen kerken van Mook (celebrant pastoor Rick 
Blom) en Middelaar (celebrant pastoor Theo Miedema).

Na de Carnaval begint de vastentijd
Bezit
Als u niet in staat bent
alle dingen van de wereld prijs te geven,
behoudt ze dan in ieder geval zó
dat u niet door dingen van deze wereld
vastgehouden wordt.

Aardse goederen kunnen uw bezit zijn,
maar zij mogen geen bezit van u nemen.
Uw geest moet heer en meester
blijven over uw bezit.
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Want anders,
als uw geest in de ban is
van aardse goederen,
zijn deze veeleer
heer en meester over uw geest.

Weet dus de tijdelijke goederen
te gebruiken en uw verlangen
op het eeuwige te richten.

Paus Gregorius de Grote (540-604)

65 jaar Vastenactie: ‘Geven jullie hun maar te 
eten’

De Vastenactie bestaat dit jaar 65 jaar! Al die jaren wordt er in de weken 
tussen carnaval en Pasen van ons gevraagd om iets uit onze eigen mond of 
beurs te sparen voor een ander. Dat is vasten: jezelf iets ontzeggen om er 
een ander mee te helpen.

Dit jaar staat tijdens de campagne van Vastenactie het bisdom Pando in 
Bolivia centraal. In een gebied dat drie keer zo groot is als Nederland 
proberen bisschop Eugenio Coter en zijn team de werken van barmhartigheid 
in praktijk te brengen. Ze zijn kwetsbare mensen nabij, ze zorgen voor de 
zieken, vangen zwerfkinderen op en bezoeken de gevangenen.

Een belangrijk deel van het werk van Mgr. Coter is gericht op de meest 
kwetsbare bevolkingsgroepen in Pando. Zo heeft hij gezorgd voor een 
ziekenhuis en een hospitaalboot. Deze laatste vaart via de rivieren naar de 
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afgelegen gemeenschappen in het oerwoud, zodat ook de mensen daar 
medische hulp krijgen. Het bisdom ondersteunt ook een instituut voor 
volwassenenonderwijs, waardoor mensen een baan kunnen vinden of zelf 
een bedrijf kunnen starten. Ook is er speciale hulp voor kinderen met een 
beperking.

Een van de vrijwilligers van de 
kerk bezoekt een gevangenis

Een team van vrijwilligers bezoekt 
regelmatig de drie gevangenissen 
in Pando. Ze zorgen dat de 
gedetineerden eten krijgen en 
geven praktische hulp bij het 
krijgen van de juiste papieren. Ook 

hebben ze voor iedereen een luisterend oor. Voor dit werk in de 
gevangenissen vraagt Vastenactie dit jaar onze hulp.

In het Bijbelverhaal van de wonderbare broodvermenigvuldiging zegt Jezus 
tegen zijn leerlingen ‘Geven jullie hun maar te eten.’ Het was een uitnodiging 
aan de leerlingen om van de schaarse middelen die beschikbaar waren te 
delen. Dat is precies wat Vastenactie van ons vraagt: dat wij van onze 
middelen delen wat we missen kunnen.

Wilt u meer weten over de Vastenactieprojecten? Kijk dan op 
www.missiebureau.nl/vastenactie.

Steun de Vastenactie: deponeer uw gift in de daarvoor bestemde 
collectebus in onze kerk(en) of maak uw bijdrage over naar 
rekeningnummer NL21 INGB 0003 0000 46 ten name van Missiebureau 
Roermond.
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Vanuit de kerklocaties

Een ‘Kop en schotel’ dat een familie met 
Middelaar verbindt!
Op 8 oktober 2025 kreeg Middelaar onverwacht bijzonder bezoek. Drie 
vrouwen stonden aan de deur met de vraag of ze de ‘Kop en schotel’ in de 
kerk mochten zien. Het waren Iet van der Sterren-Veugelers en haar 
dochters Sandra en Tanja. Iet bleek de kleindochter te zijn van Jos 
Veugelers, de broer van pastoor Frans Veugelers. Frans was van 1926 tot 
aan zijn overlijden in 1944 pastoor in Middelaar; hij stierf op zijn 
evacuatieadres.
Dochter Sandra had een familieboek samengesteld over de familie 
Veugelers, waarin ook het verhaal over de ‘Kop en schotel’ stond: een 
bijzonder verhaal dat verbonden is met pastoor Frans. De dames kregen een 
rondleiding door de kerk van Middelaar, waarbij aan de hand van het 
familieboek niet alleen herinneringen, maar ook tastbare geschiedenis werd 
gedeeld.
Het hoogtepunt was het moment waarop de ‘Kop en schotel’ werd getoond, 
gebruikt door pastoor Frans tijdens zijn evacuatie in Mijdrecht. Een eenvoudig 
serviesstuk, tentoongesteld in een mooi vitrinekastje, met een verhaal dat in 
Middelaar goed bekend is. Het bezoek bracht verleden en heden prachtig 
samen.

Verhaal ‘Kop en Schotel’
In september 1944 moesten de bewoners van Middelaar vluchten voor het 
oorlogsgeweld. Pastoor Veugelers ging met hen mee tijdens deze zware 
evacuatietocht.

En nu komen we bij de geschiedenis van de Middelaarse kop en schotel. 
Want er moest natuurlijk ook hier weer een Heilige Mis worden opgedragen 
en gebeden voor een goede afloop van deze barre tocht. De schudder van 
de dorsmolen, die in de schuur was achtergebleven, zou dienst kunnen doen 
als altaar. Er werd een laken overheen gespannen en een kruisje 
opgehangen. De noodkerk met altaar in Niedermörmter was gereed. 

De pastoor ging naar de pastorie om hosties en wijn te halen, maar een kelk 
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met pateen was niet voorhanden. Een kopje van de familie Sengers en een 
schoteltje van de familie Angenent boden uitkomst. De pastoor, die een 
aanbod om in de pastorie te slapen had afgeslagen omdat hij, zoals hij het 
altijd noemde, bij zijn schaapjes wilde zijn, gunde de beste slaapplaatsen aan 
anderen. Zelf sliep hij die nacht onder een meelmolen. ’s Morgens was hij 
helemaal wit, en ondanks alle ellende werd er nog gelachen.
Door een witte pastoor met een kop en 
schotel als kelk en pateen werd de Heilige 
Mis in Niedermörmter gecelebreerd.
Frans overleed tijdens de evacuatie op 26 
december 1944 te Mijdrecht. Pas na de 
oorlog, op 21 september 1949, werd hij na 
een plechtige dienst in de nieuwe kerk van 
Middelaar herbegraven. De kop en schotel 
zijn door zijn opvolger, pastoor Theo 
Driessen, in een houten vitrinekastje 
geplaatst.

Bron: Rond de grenssteen, nr. 83, Stichting heemkundekring de grenssteen 
Mook-Middelaar-Molenhoek

Vrijwilligers kapel Eindweg dragen stokje over
De Mariakapel aan de Eindweg wordt gekoesterd door de omringende 
bewoners. Zij zorgen al tientallen jaren voor het onderhoud, voldoende 
waxinelichtjes en zaken als de kerstverlichting. Ook open en sluiten ze 
dagelijks de deur van het kleine kapelletje.

De kapel aan de Eindweg is 
dagelijks geopend

10



In het weekend na Kerstmis droegen vier trouwe vrijwilligers van de buurt De 
Kamp het stokje over. Joop en Truus Verheijen zijn beiden eind tachtig. Zij 
vonden het tijd om de jongere garde in te schakelen. En José en Hans 
Hendriks hebben hun huis links naast de kapel verkocht en verkassen naar 
Milsbeek. Het viel hen alle vier niet gemakkelijk om een stapje terug te doen.

José nam de zorg voor de kapel jaren geleden als vanzelfsprekend over van 
haar ouders Jan en Aleida Geurts. Vooral haar moeder had een speciale 
band met Maria en de kapel. Tijdens haar uitvaart stond de wagen dan ook 
minutenlang stil bij het gebouwtje voor een stil afscheid.
De zoon van José en Hans trouwde zelfs bij het kapelletje: stoelen stonden 
op straat en de buurt ging na de feestelijke plechtigheid rond met koffie.

José Hendriks en Joop 
Verheijen (links) worden voor 
hun jarenlange inzet bedankt 
door Rob Marsé en Giel van 
Duijnhoven.

Schilderen 
Joop en Truus Verheijen zetten zich vanaf 1997 in voor het gebouwtje, dat 
stamt uit 1887. Joop met gereedschap en verfkwast, Truus maakte het 
interieur geregeld schoon. De kapel heeft altijd veel onderhoud nodig gehad. 
Enerzijds omdat er geen dakgoten aan zitten, zodat het regenwater 
onbelemmerd langs de muren stroomt en het interieur last heeft van het 
vocht. Anderzijds omdat gebouwtje altijd zon en wind moet trotseren. 
“Eigenlijk zou je de deur elk jaar moeten schilderen. Zo gauw je een jaar 
overslaat, is er weer serieus onderhoud nodig”, zegt Joop. 

Buurtbewoners Giel en Heleen van Duijnhoven waren ook al vanaf begin 
deze eeuw betrokken bij de zorg voor de Kapel Maria Onbevlekte 
Ontvangenis, zoals de officiële naam luidt. Dat blijven ze doen. Ook Rob en 
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Miranda Marsé, die sinds een paar jaar rechts naast de kapel wonen, lopen 
dagelijks even binnen om te kijken of alles in orde is. “Door dit huis te kopen, 
weet je dat je de kapel erbij krijgt”, lacht Rob. De twee stellen wisselen het 
wekelijks onderhoud af. 

Kaarsje aansteken
Ze hopen dat de nieuwe buren ook willen helpen om de kapel in goede staat 
te houden. Niet alleen omdat het een karakteristiek en mooi gebouwtje is, 
maar ook omdat de inwoners van Middelaar graag een kaarsje aansteken bij 
Maria als er examens moeten worden afgelegd of als iemand ziek is. Of 
gewoon, als ze behoefte hebben aan een rustmoment en even willen bidden 
bij Maria. 

Het Mariakapelletje in 1967 - Foto: Reliwiki.nl

Pastoor Engelbert Wismans liet de kapel in 1887 bouwen nadat hij uit 
Lourdes terugkeerde. Hij had beelden van Maria en Bernadette Soubirous 
meegenomen, en een steen uit de grot waarin Maria aan Bernadette is 
verschenen. De parochie kocht 34 vierkante meter grond van Jan Teunissen 
en Johannes Horsten, zij kregen ieder 15 gulden. Jaarlijks werd op 15 
augustus, het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, een processie naar 
de kapel gehouden en een mis opgedragen.

De kapel heeft door de jaren heen veel te verduren gehad van 
oorlogsgeweld, het weer en vocht. En de processie is gaandeweg 
verdwenen. Maar nog steeds zetten buurtbewoners op 15 augustus stoelen 
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klaar op straat en klinken er Marialiederen over de velden. Maria en haar 
kapelletje horen gewoon bij De Kamp.   

V.l.n.r.: Giel van Duijnhoven, Joop en Truus Verheijen, Hans en José 
Hendriks. Op voorgrond: Rob Marsé.

Truus en Joop Verheijen en José en Hans Hendriks ontvingen tijdens hun 
afscheid bij Giel en Heleen thuis van hun buurtgenoten een ‘schatkistje’ van 
Kiste Trui, zodat ze samen lekker uit kunnen gaan eten. Maar de grootste 
verrassing was toch wel een miniatuur-kapelletje, compleet met een beeldje 
van Maria in een nis in de achterwand en een kruisje op het dak. En 
natuurlijk met een waxinelichtje erin, want mede dankzij dit viertal blijven 
kaarsjes branden in de kapel!

Aanspreekpunt voor het beheer van de kapel is Giel van Duijnhoven
(06 - 2008 3910)
Aanspreekpunt voor de kaarsjes is Miranda Marsé (06 - 5218 6446)
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Eritrees-Orthodoxe kerkgemeenschap in 
Molenhoek

Vanaf februari mogen wij als Eritrees-Orthodoxe Tewahedo 
kerkgemeenschap onze kerkdiensten vieren in de kerk in Molenhoek. Na 
zeven mooie jaren in Malden zijn wij vanwege de verbouwing daar op zoek 
gegaan naar een nieuwe plek. We zijn dankbaar dat we hier gastvrij zijn 
ontvangen en onze diensten kunnen voortzetten.

Onze gemeenschap bestaat uit Eritrese christenen uit de regio Nijmegen en 
omgeving. De Eritrees-Orthodoxe Kerk is een van de oudste christelijke 
tradities ter wereld en staat bekend om haar rijke liturgie, zang en gebed. 
Voor ons is de kerk niet alleen een gebouw, maar vooral een plek van 
samenkomst, geloof, verbondenheid en zorg voor elkaar.

Wij komen samen voor de zondagse eredienst, waarin gebed, Bijbellezing en 
gezang centraal staan. Onze diensten zijn in het Ge’ez en Tigrinya, maar 
iedereen is van harte welkom om een keer te komen kijken, mee te bidden of 
gewoon de sfeer te ervaren. Gastvrijheid vinden wij erg belangrijk.

We kijken ernaar uit om deel uit te maken van de geloofsgemeenschap in 
Molenhoek en hopen op een fijne en respectvolle samenwerking met de 
parochie en de buurt.

U bent van harte welkom bij onze diensten.

Met vriendelijke groet,
De Eritrees-Orthodoxe Tewahedo kerkgemeenschap
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Rooster vieringen H. Antonius Abt

Ven-Z. Otters. Milsb. Midd. Mook Molenh.

24/25 jan 17.00 9.30

31 jan / 
1 feb 9.30 Cv 17.00

H. Brigida
11.00

7/8 feb 9.30 Cv 11.00 Cv

14/15 feb 19.00 9.30 11.00 Cv

wo. 18 feb
aswoens-

dag

19.30
Haringh.

9.00 18.00

21/22 feb 17.00 9.30

28 feb /
1 mrt 17.00 9.30 11.00

7/8 mrt 19.00 9.30

14/15 mrt 19.00 9.30 11.00

21/22 mrt 17.00 9.30

Cv = Carnavalsmis
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Overzicht Doordeweekse Vieringen

Dinsdag 18.30  Rozenkransgebed
19.00  Eucharistie Molenhoek

Woensdag 9.00  Eucharistie Milsbeek

Donderdag 9.00  Eucharistie
Aansluitend Aanbidding tot 10.00 uur Molenhoek

Vrijdag
9.00  Eucharistie
Aansluitend 
Barmhartigheidsrozenkrans

Mook

Vrijdag 19.00  Rozenkrans voor de vrede Molenhoek

VIERINGEN IN MMM  24 januari – 22 maart 2026
Let op: in de wintermaanden zijn de Missen in Middelaar op 
zaterdagavond om 17.00 u. (i.p.v. 19.00 u.)

24/25 jan 3e zondag door het jaar
zo   9.30 u. Mook Mis

di  27 jan Molenhoek 18.30 u. Rozenkrans; 19.00 u. Mis
do 29 jan Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding
vr  30 jan Mook 9.00 u. Mis; aansluitend 

Barmhartigheidsrozenkrans
Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede

31 jan/1 feb 4e zondag door het jaar
za 17.00 u. Middelaar Mis: patroonsfeest H. Brigida
zo 11.00 u. Molenhoek Mis

di  3 feb Molenhoek 18.30 u. Rozenkrans; 19.00 u. Mis
do 5 feb Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding
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vr  6 feb Mook 9.00 u. Mis; aansluitend 
Barmhartigheidsrozenkrans
Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede

7/8 feb 5e zondag door het jaar
zo 11.00 u. Mook Mis Carnaval

di  10 feb Molenhoek 18.30 u. Rozenkrans; 19.00 u. Mis
do 12 feb Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding
vr  13 feb Mook 9.00 u. Mis; aansluitend 

Barmhartigheidsrozenkrans
Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede

14/15 feb 6e zondag door het jaar
zo   9.30 u. Mook Mis
zo 11.00 u. Molenhoek Mis Carnaval

di  17 feb Molenhoek 18.30 u. Rozenkrans; 19.00 u. Mis
wo 18 feb Molenhoek 18.00 u. Mis met askruisje
do 19 feb Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding
vr  20 feb Mook 9.00 u. Mis; aansluitend 

Barmhartigheidsrozenkrans
Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede

21/22 feb 1e zondag van de Veertigdagentijd
za 17.00 u. Middelaar Mis
zo   9.30 u. Mook Mis
di  24 feb Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis
do 26 feb Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding
vr  27 feb Mook 9.00 u. Mis; aansluitend 

Barmhartigheidsrozenkrans
Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede

28 feb/1 mrt 2e zondag van de Veertigdagentijd
zo   9.30 u. Mook Mis
zo 11.00 u. Molenhoek Mis
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di  3 mrt Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis
do 5 mrt Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding
vr  6 mrt Mook 9.00 u. Mis; aansluitend 

Barmhartigheidsrozenkrans
Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede

7/8 mrt 3e zondag van de Veertigdagentijd
zo   9.30 u. Mook Mis
di  10 mrt Molenhoek 18.30 u. Rozenkrans; 19.00 u. Mis
do 12 mrt Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding
vr  13 mrt Mook 9.00 u. Mis; aansluitend 

Barmhartigheidsrozenkrans
Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede

14/15 mrt 4e zondag van de Veertigdagentijd
zo   9.30 u. Mook Mis
zo 11.00 u. Molenhoek Mis

di  17 mrt Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis
do 19 mrt Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding
vr  20 mrt Mook 9.00 u. Mis; aansluitend 

Barmhartigheidsrozenkrans
Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede

21/22 mrt 5e zondag van de Veertigdagentijd
za 17.00 u. Middelaar Mis
zo   9.30 u. Mook Mis
di  24 mrt Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis
do 26 mrt Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding
vr  27 mrt Mook 9.00 u. Mis; aansluitend 

Barmhartigheidsrozenkrans
Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede
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Kerktaxi
De kerktaxi in de parochies MMM brengt mensen naar de eigen kerk of naar 
een buurtkerk. Wilt u rijden of gereden worden, bel dan met de 
contactpersoon in uw eigen dorp:
Middelaar: vacature
Mook: Michiel Bakker, 06 202 125 48
Molenhoek: Marian Hax, 024 358 17 30

Aanbod kinderwoorddienst in Molenhoek
In Molenhoek is er voor kinderen de mogelijkheid om in Molenhoek tijdens de 
Missen op zondag mee te doen met de kinderwoorddienst.

Wat houdt een kinderwoorddienst in?
Aan het begin van de Mis mogen de kinderen die dat willen naar de sacristie 
gaan. Daar horen ze een Bijbelverhaal, zingen liedjes, zeggen een gebedje, 
en mogen een knutselwerkje of puzzel maken.
Halverwege de Mis, na de collecte, gaan we allemaal weer terug naar de 
kerk.

Graag van te voren aanmelden
De kinderwoorddienst gaat alleen door wanneer van te voren in de parochie 
bekend is dat op zondag kinderen komen.
Daarom: als je van plan bent om met je kind(eren) te komen, geef het een 
paar dagen van te voren door via molenhoek@parochieabtoniusabt.nl

De komende tijd is er kinderwoorddienst op de volgende zondagen om 11.00 
uur (als er aanmeldingen komen):
1 februari, 1 maart, 15 maart, 29 maart, 12 april, 26 april
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TARIEVEN R.K. Parochie H. Antonius Abt  2026

Misstipendia Mis in weekend €      20,00
Misstipendia Mis door de week €      10,00
Doopsel     vrije gift      (richtbedrag: € 60,-)
Doopkaars  (naar keuze, vanaf) €      15,00
Trouwkaars (naar keuze, vanaf) €      20,00
Eerste communie, ouderbijdrage €      55,00
Vormsel, ouderbijdrage €      55,00

Kerkdiensten:
Jubileumdienst (niet in reguliere weekend mis) €    350,00
Huwelijksdienst* €    465,00
Uitvaart* €    570,00
Avondwake en Uitvaart * €    760,00
Begeleiding naar Crematorium na kerkdienst €    130,00
Begeleiding naar Crematorium zonder kerkdienst* €    570,00
Avondwake zonder uitvaartdienst in de kerk* €    570,00

Grafrechten (voor 20 jaar):
Enkel of dubbel boven elkaar €   1.000,00
Dubbel naast elkaar: €   1.350,00
Kindergraf €      500,00
Nis in urnenmuur €   1.000,00
Urnengraf €   1.000,00
Verlenging €   1.000,00
(of deel hiervan, afh. van het aantal jaar)
Gebruik strooiveld €      125,00

Tijdens de eerste periode van 20 jaar betaalt men de hier genoemde 
tarieven.
Bij verlenging van de grafrechten, na deze 20 jaar, kan men zelf 
aangeven hoeveel jaar verlenging gewenst is. Dit kan elk gewenst aantal 
jaren zijn, eventueel ook slechts één jaar.
Men betaalt dan het betreffende deel van het tarief, te weten € 50,- per jaar.
Bijzetting:
Graf: er moet worden bijbetaald.
Het bedrag is afhankelijk van hoe lang de eerste overledene er al begraven 
ligt.
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Voorbeeld: Voor de eerst begravende is voor 20 jaar aan grafrechten 
betaald. De tweede persoon (die in hetzelfde graf begraven moet worden) 
overlijdt 14 jaar na de eerste overledene. De grafrechten lopen op dat 
moment nog 6 jaar. Voor die 6 jaar hoeft voor de tweede bijzetting niet 
betaald te worden. Maar de tweede overledene moet wel 20 jaar grafrust 
hebben (conform reglement begraafplaats). Daarom moet er nog 14 jaar 
voor de grafrechten bijbetaald worden.

Urnenmuur: Tweede urn in dezelfde nis: bijbetalen is niet nodig.

Noten:

1. Voor de 4 met * aangegeven diensten wordt de kerkbijdrage van de 
afgelopen 4 jaar in mindering gebracht op het te betalen bedrag. Er 
wordt een maximum van € 570,00 vergoed.
Het bisdom adviseert als richtlijn een bijdrage van 1% van het 
nettoloon van een economische eenheid als bijdrage. Richtbedrag 
van het bisdom is € 145,- per jaar.

2. De tarieven zijn inclusief het eventueel gebruik van een kerkkoor, 
indien aanwezig en mogelijk. 

In Mook en Molenhoek kan men ook kiezen voor het koor 
Broederschap der Sangers. De kosten à € 200,- zullen door de 
Broederschap rechtstreeks in rekening worden gebracht bij de 
nabestaanden, dit gaat dus buiten de parochie om.

Aldus vastgesteld door Kerkbestuur R.K. Parochie H. Antonius Abt in 
december 2025 conform de richtlijnen van Bisdom Roermond
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Algemene gegevens parochie H. Antonius Abt

E-MAILADRESSEN

Algemeen
administratie@parochieantoniusabt.nl
kerkbestuur@parochieantoniusabt.nl
communie@parochieantoniusabt.nl
webmaster@parochieantoniusabt.nl

Contactpersonen Kerklocaties
venzelderheide@parochieantoniusabt.nl
ottersum@parochieantoniusabt.nl
milsbeek@parochieantoniusabt.nl
middelaar@parochieantoniusabt.nl
mook@parochieantoniusabt.nl
molenhoek@parochieantoniusabt.nl

Contactpersonen uitvaarten
uitvaart-venzelderheide@parochieantoniusabt.nl
uitvaart-ottersum@parochieantoniusabt.nl
uitvaart-milsbeek@parochieantoniusabt.nl
uitvaart-middelaar@parochieantoniusabt.nl
uitvaart-mook@parochieantoniusabt.nl
uitvaart-molenhoek@parochieantoniusabt.nl
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CONTACT
Sacristie Ottersum, St. Janstraat 13, 6595 AA Ottersum, tel. 06 42988576, 
alleen tijdens openingstijd: dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.
Aanmelding, afmelding en wijzigingen van persoonlijke gegevens kunt u 
doorgeven aan de ledenadministratie via 
administratie@parochieantoniusabt.nl
Website: www.parochieantoniusabt.nl 

PASTOOR
Pastoor Theo Miedema, De Hove 1, 6585 AN Mook
E-mail: pastoor@tmiedema.nl
Tel. 024 6961390 (eerst dit nummer bellen).
Indien dringend contact nodig: 06 48465001
Bij geen gehoor: 06 23766873 (parochietelefoon Vera Dijkman)

KERKBESTUUR  St. Janstraat 13, 6595 AA Ottersum
E-mail: kerkbestuur@parochieantoniusabt.nl
Voorzitter: pastoor Theo Miedema
Vicevoorzitter: Rob Peperzak
Secretaris: Jacq Thomassen-Mans
Penningmeester: Rob Peperzak
Gebouwen / onroerend goed: Wim Thoonen
Lid: André Kolodziejak
Extra leden: vacatures 

PAROCHIENIEUWS
Redactie: Elena Jongen (red. Mol.) en Hans Derks (red. Mid.)
Volgende uitgave: 9 maart 2026
Kopij parochieblad: vóór 19 februari 2026  inleveren eljongen@xs4all.nl 
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MIDDELAAR – postadres: Dorpsstraat 49, 6587 AW Middelaar (pastorie).
Kerngroep Middelaar: Hans Derks,  06 53317597; Diny Rohrbach, 
06 21357946; Hanny Janssen-Hendriks, 06 49848234,
Carla Wienhofen, 06 38373223 .
Misintenties: Lia Leijen, Dorpsstraat 18, 6587 AZ Middelaar, 024 6962888, 
lia.leijen@ziggo.nl 
Contactpersoon uitvaarten: Diny Rohrbach, 06 21357946.
Contactpersoon kosters: Wienand Wienhofen, 06 22306791.
Rek.nr. Parochie Mid.: NL19RABO0131632884; pastoraat en kerkgebouw.
Brigidafonds Par. Mid.: NL25RABO0131621815 alleen kerkgebouw.
ANBI-nummer parochie Middelaar: 824110547.

MOOK – postadres: De Hove 1, 6585 AN Mook (pastorie).
Kerngroep Mook: Sjaak Lucassen, 024 6962976; Yvonne van Rooij, 024 
8458029; Wim Thoonen, 06 51452184
Koster: Michel Voet, 024 6962469 / 06 45146492.
Misintenties: tel. 06 23766873.
Contactpersoon uitvaarten: Michel Voet, tel. 024 6962469; 06 45146492 
Rek.nr. Parochie Mook: NL51RABO0131614266; t.n.v. Parochie St. 
Antonius Abt, Mook. Pastoraat en kerkgebouw. 
ANBI-nummer parochie Mook: 2575528.

MOLENHOEK – postadres: Stationsstraat 62, 6584 AW Molenhoek.
Kerngroep Molenhoek: Will Theunissen, 024 3584589; Elena Jongen, 024 
3583181.
Koster-contactpersoon: Elena Jongen, 024 3583181.
Misintenties: molenhoek@parochieantoniusabt.nl of Elena Jongen 024 
3583181 of woensdagochtend in de sacristie van 10.00 tot 11.30 uur.
Contactpersoon uitvaarten:  Elena Jongen, 024 3583181.
Sacristie open: op woensdagochtend van 10.00 - 11.30 uur.
Rek.nr. Parochie Mol.: NL86RABO0131631969; pastoraat en kerkgebouw. 
Steunfonds Par. Mol.: NL30RABO0131654608; NL41INGB0005240386 
alleen kerkgebouw.
ANBI-nummer parochie Molenhoek: 824114607.

24

mailto:parochiemolenhoek@vommmm.nl

